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Voor wie is het gymnasium geschikt?
Het gymnasium op het Sint-Janslyceum is de ideale keuze voor leerlingen
met een vwo-advies die meer willen dan alleen de reguliere vakken. Het is
voor de leerling die zich uitgedaagd voelt door extra verdieping en een
brede interesse heeft in zowel de klassieke als de moderne wereld. Op het
Sint-Janslyceum ontwikkel je op jouw eigen niveau, in een sociaal brede
schoolomgeving. Ook met een havo/vwo advies ben je toelaatbaar. 

Een bewuste keuze voor het gymnasium
Bij ons op het gymnasium krijg je les in de klassieke talen Latijn en Grieks. In
leerjaar 1 maak je kennis met Latijn en in leerjaar 2 start je met Grieks. Deze
twee vakken samen vormen een onmisbare basis om daarna een goed
doordachte keuze te maken over je vervolg in de bovenbouw. Een overstap
naar het atheneum is daarom pas mogelijk na het tweede leerjaar, zodat je
een volledig beeld hebt van wat het gymnasium inhoudt. 

Leergierig en onderzoekend
Ben jij vaak nieuwsgierig naar de wereld om je heen? Heb je een passie voor
leren en wil je graag begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn? Op het
gymnasium wordt jouw nieuwsgierigheid beloond en krijg je de kans om
dieper in de lesstof te duiken. Jouw onderzoekende houding komt goed van
pas als je wordt gestimuleerd om verder te kijken dan het lesboek.

Taalvaardig en een cultuurliefhebber.
Houd je van taal? Geniet je van het lezen van boeken, en heb je een fascinatie
voor geschiedenis? Op het gymnasium krijg je de kans om Oudgrieks en Latijn te
leren, en om de rijke culturen van het oude Griekenland en Rome te ontdekken.
Deze klassieke talen vormen de basis van veel moderne talen en hebben een
diepe invloed op onze hedendaagse samenleving. Door deze studie ontwikkel je
niet alleen je taalvaardigheden, maar ook je inzicht in de oorsprong van ons
huidige onderwijs, rechtssysteem, politiek, en kunst.



Gemotiveerd en een doorzetter
Op het gymnasium wordt meer van je gevraagd: extra vakken en diepgaande
stof. Het is daarom belangrijk dat je niet snel opgeeft en gemotiveerd bent om
door te zetten, ook als het moeilijk wordt. Als je zelfstandig kunt werken en
geniet van uitdaging, dan zul je op het gymnasium goed op je plek zijn.

Is het gymnasium iets voor jou?
Als dit profiel je aanspreekt, dan is het de moeite waard om een open avond
van het Sint-Janslyceum te bezoeken. Hier kun je zelf ervaren of het gymnasium
bij je past, proeflessen volgen, en meer te weten komen over wat deze
opleiding jou te bieden heeft. Twijfel je nog? Kom dan langs en ontdek of het
gymnasium jouw volgende stap in je onderwijsreis kan zijn.

Logisch denken en analyseren
Houd je van puzzelen, analyseren en logisch denken? Dan biedt het gymnasium
jou de perfecte uitdaging. Bij de vakken Latijn en Grieks wordt veel aandacht
besteed aan grammatica en zinsontleding, wat een beroep doet op jouw
analytische vaardigheden. Deze vaardigheden komen ook heel goed van pas bij
de exacte vakken, zoals wiskunde.   



Tot Volgend jaar !


